
Zijn er nog  modelbouwbouwwinkels in Gent? 

Helaas neen, het internet heeft hen de das omgedaan. 

In de vorige eeuw,  vanaf de jaren 60  , waren er in  Gent en in heel wat andere steden 
speelgoedwinkels waar de modelbouwer voor zijn gerief terecht kon.  Nagenoeg al die winkels zijn 
verdwenen  en vandaag is de modelbouwer aangewezen op het internet en op clubbeurzen om zijn 
aankopen te doen.  Er zijn nog enkele  zaken in het Gentse , zoals  Toychamp en SupraBazar  waar je 
nog een beperkt aanbod vindt.  
 
Een andere weg voor de modelbouwer  om materiaal te vinden  (oud en nieuw)  zijn de 
modelbouwbeurzen. En er is nagenoeg elke maand een ergens in België, kijk maar op de agenda van 
IPMS Belgium.  Op die beurzen vindt men handelaars  uit binnen- en buitenland  van zowel nieuw  als 
oud materiaal.  Op elk van die beurzen  zijn er kopers  die op zoek zijn naar iets speciaals , of die hun 
bestelling komen afhalen  die ze via het internet bij een van de aanwezige handelaars besteld 
hebben. 
 
Op de beurzen vind je nu ook een vrij nieuw fenomeen: Oudere en de erfgenamen van overleden  

modelbouwers  doen hun stock van oude bouwdozen weg,  daar zit veel “brol” tussen, maar ook wel 

vondsten. Dat maakt het interessant om op zo’n beurs te gaan snuffelen.   

 
 

 Er was eens een tijd  dat  er nog “echte” winkels waren.  

In Gent hadden  we Maes in de Savaanstraat,  Eichperger & Verborgh in de Kortrijksepoortstraat , 

Tom-Tom Bazar  in het Steendam, Christiaensen in de Volderstraat,  en je kon rond de jaren 80 en 

later ook wel  bouwdozen vinden  in kranten- en tijdschriftenwinkels en supermarkten . In de online-

collectie van het Industriemuseum vinden we nog foto’s van die winkels . 

MAES 

Maes op de hoek van de Savaanstraat  was allicht de gekendste, maar is ook als eerste verdwenen in 

1983.  Bij Maes moest je helemaal achteraan in de winkel zijn voor modelbouw. Vaak wist je als 

modelbouwer beter dan de verkoopster  wat er te krijgen was, en bij de aankoop kreeg je steevast de 

vraag of je niet ook lijm en verf nodig had. 



 

Maes  Savaanstraat uitverkoop in 1983 

 

EICHPERGER 

De concurrent van Maes was  Eichperger in de Kortrijksepoortstraat.  Een andere winkel  met 

hetzelfde aanbod ,  en meer op modelspoorbanen gericht dan op statische modelbouw.   

  

Ik heb weinig ervaring met die winkel , want mijn voorkeur ging naar  de volgende: 



VERBORGH 

Verborgh was allicht de oudste.  De eerste winkel was in de bocht van de Kortrijksepoortstraat  aan 

de tramhalte.   Madame Verborgh  had eigenlijk een fietsenwinkel , verkocht ook modeltreinen ,  

maar achteraan was een ruimte waar je modelbouwmateriaal kon vinden.  Een zakje met een Airfix 

kit kostte zowat 20 BEF.  

 

De zoon, Pierre, had een tijdlang ook een eigen modelbouwwinkel  halfweg  op de Sint-Kwintensberg.  

Toen Madame stopte,  sloot die winkel  en verhuisde de zaak naar de overkant .  

 



Foto uit collectie Industriemuseum.  

Later ,  toen verderop in de straat  de kledingwinkel  Sint-Medard  zijn zaak sloot, verhuisde de winkel 

van Pierre naar dat pand  dat 3 grote etalages had en  een kleine.   Onze club kon nog een tijd van de 

vorige winkel gebruik maken als vergaderlokaal.  

 

Uit Beeldbank Gent Geprent 

De winkel bleef op die locatie  toen Pierre op pensioen ging, en de winkel werd verder gezet door zijn 

neef Serge.  Dat was een “slome” die meer afwist van modeltreinen dan van statische modelbouw. 

Die sloot de winkel ( in 2012?) om te verhuizen naar Lochristi , maar die verhuis was geen succes en 

de zaak sloot twee jaar later. 

ANDERE WINKELS 

Een andere winkel waar je modelbouwdozen kon kopen,  was Bazar Steendam,  later  werd dat een 

Tom-Tom winkel.  In de Zonnestraat was er een tijdlang een winkel van Christiaensen met bouwdozen 

op de bovenste verdieping.   



 

In de jaren 1980 kon men in een aantal kranten-  en tijdschriftenwinkels  ook  bouwdozen vinden van 

minder bekende merken, en de grootwarenhuizen Innovation en Grand Bazar in de Veldstraat  

hadden ze die ook in de Sinterklaasperiode. 

De laatste der Mohikanen was  Stefaan met zijn Model Batalion winkel op de Nederkouter  , die het 

een viertal jaar tot in 2012 heeft uitgehouden.  

MAAR NU ?  

Vandaag zijn het vooral de webwinkels  die de voornaamste leveranciers van modelbouwmateriaal 

zijn geworden.   
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